Zondag 11 juni 1916 — enige editie
Parijs, 10 juni. Middagcommuniqué:
Aan het Engelse en Belgische front het gewone artilleriegevecht.

Bij de aanvallen van 2 en 6 juni op leper hebben de Duitsers ongeveer
6 regimenten in het vuur gebracht, waaronder 3 regimenten van de
117¢ divisie, die te Kamerijk in reserve werd gehouden. Ondanks al
hun inspanningen hebben de Duitsers, tengevolge van een verwoede
tegenaanval der Canadezen, op 2 juni ten oosten van Zillebeke
slechts 400 meter terrein gewonnen. Op 6 juni trachtten zij hun
aanvallen uit te breiden tot benoorden de weg leper-Menen. Zij
schoten toen niet meer dan 100 meter op in het dorp Hooge. Overal
elders werden zij afgeslagen. De Duitsers geven in hun telegrammen
op overdreven wijze op van een strijd, die hun hoegenaamd geen
militair voordeel heeft opgeleverd en hen genoopt heeft gebruik te
maken van troepen van de reserve.

De Vossische Zeitung heeft de beschikking gekregen over een
interview, dat Raymond Swing, de Berlijnse vertegenwoordiger van
de Chicago Daily News, met generaal von Bissing, de gouverneur-
generaal in Belgi€, had, en geeft er uit weer, wat zij het belangrijkste
acht. Over de toekomstige plannen ten opzichte van Belgié vinden
wij er met geen woord in gewag gemaakt, wat natuurlijk niet bewijst,
dat ze niet zijn aangeroerd.

Von Bissing heeft uitvoerig uiteengezet, welke binnenlandse politiek
er in Belgié tot dusver tijdens de Duitse bezetting is gevolgd en deze
samengevat in deze vier hoofdzaken: het aan de gang houden van
het landbouwbedrijf, invoering van maatregelen op het stuk der
sociale bescherming, gelijkstelling van de Vlamingen en het scheppen
van gezonde financién door invoering van gelijkmatige belastingen.



In bijzonderheden kent men al deze maatregelen uit onze
correspondenties uit Belgié.

Omtrent de politiek ten opzichte van de Vlamingen zegde von
Bissing, dat hun voor het eerst rechtsgelijkheid met de Walen is
toebedeeld. “Wij hebben hun het onbelemmerde gebruik van hun
taal en hun eigen scholen toegestaan, en de Vlaamse universiteit te
Gent zal eindelijk worden opgericht.”

Von Bissing verklaarde dat de Belgen het door de Duitsers verrichte
werk nog niet op waarde weten te schatten. “Hun geest is, zoals zich
trouwens laat begrijpen, als in een wolk van patriottische gedachten
gehuld.” “Zij zullen zelf hebben waargenomen, dat de verwoestingen
in Belgié niet die omvang hebben als een deel der buitenlandse pers
beweert. Aan de Duitsers, en aan mij persoonlijk, wordt veel ten laste
gelegd wat sterk overdreven of, juister gezegd, volstrekt onwaar is.
Ik mag zeggen, dat ik met een rustig geweten kan gaan slapen.”

Intussen erkende von Bissing, op een desbetreffende vraag, dat er in
de houding van het Belgische volk tegenover de Duitsers veel is
verbeterd. “Het land moet natuurlijk met vaste hand worden
geregeerd, en in bijzondere gevallen, bv. wanneer het spionage
betreft, zijn strenge straffen noodzakelijk. Ik ben gedwongen
geweest doodvonnissen te ondertekenen; het is een zware
verantwoordelijkheid, en ik heb het iedere keer oprecht betreurd.

Maar wij zijn in een oorlog, die volgens de stelregel “oog om oog”
wordt gevoerd, en waar de dwingende noodzakelijkheid zich

voordeed, moesten wij wel met de nodige duidelijkheid optreden.”

Swing heeft van de gouverneur-generaal de indruk gekregen, dat hij
een goed mensis, die waardigheid en kracht in zich verenigt, een man
van onkreukbare rechtvaardigheid.



